
De  Omroeper   
       Informatieblad van de    

                 Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen 

                           (preekplaatsen Zutphen en Hengelo) 

          

 

      

           

 

 

 

        

 

 

 

 

 

44e jaargang, nr. 1 december ’23 – maart 2024 

 

 

 



2 
 

Kerkgebouw 

Beukerstraat 10, 7201 KP Zutphen tel.: 0575-516593   

Postadres:  Korte Beukerstraat 15,  7201 KP Zutphen 

 

Secretariaat: ELG Zutphen, p/a Heeckerenlaan 24  

7203 BC Zutphen; e-mail: janvanbeijeren@planet.nl 

Kerkdiensten in Zutphen 

Elke zondag om 10.15 uur  

Predikant 

Ds. Wiert Sarolea, Geldersedijk 28,  8051 SG Hattem 

tel.  06 235 328 66    email:  wiertwps@Kkpnmail.nl 
 

Ledenadministratie 

Dhr. Peter Folmer, Ramshof 19, 7232 DA Warnsveld 

tel.: 0575-521437; e-mail: peter@folmer-pruis.nl 

Koster 

Dhr. Peter van der Zalm, Rossinistraat 10, 7204 NX Zutphen  

tel.: 0575-523838 

Cantor 

Vacant, ad interim Arda van Beijeren, Heeckerenlaan 24 7203 BC Zutphen 

Tel. 0575-516135  e-mail: ardavanbeijeren@planet.nl 

Organist 

Dhr. Jan de Ruiter, tel.: 06-50228776; ruiterjade@hotmail.com 

 

Website:  www.luthersegemeentezutphen.nl 

       info@luthersegemeentezutphen.nl 

 

Wie op facebook zit en “Lutherse gemeente Zutphen” intikt komt 

op onze site.   

 

Namen, telefoonnummers  en e-mailadressen van de 

kerkenraadsleden vindt u in het Kerkenwerkboekje. 
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Een actuele kerstboodschap uit Bethlehem 

Onderstaande tekst is een fragment uit een kerstoverweging van 

Munter Isaac, predikant van de Lutherse Gemeente te Bethlehem. 

Een paar jaar voor de huidige oorlog in Gaza heeft hij het 

geschreven, waarschijnlijk, in 2021 of 2022. 

{cursieve weergave zijn citaten uit de bijbel, een drietal puntjes … 

betekent dat ik ‒ Wiert ‒ een stukje tekst van de auteur oversla}  

“Kerstfeest is een heel speciale tijd in Bethlehem. Terwijl onze stad 

door een groot deel van de wereld wordt bezongen, worden wij 

overstroomd door pelgrims, toeristen en journalisten vanuit de hele 

wereld. Er zijn zoveel godsdienstige en politieke evenementen in de 

stad dat er gewoonlijk in Bethlehem met Kerstmis letterlijk ‘geen 

plaats is in de herberg’.  Voor een kort ogenblik vergeten wij de 

muur. Het kwam echter ook vaak voor dat we in Bethlehem 

Kerstfeest vierden te midden van conflict en onrust, toen de straten 

in Bethlehem in veel opzichten ‘donker’ waren. In tijden dat er 

gewelddadige botsingen waren, was de stad stil en uitgestorven. 

Herinneringen aan de Tweede Intifada, toen de stad belegerd was 
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en de bouw van de muur begon, liggen de inwoners van Bethlehem 

nog steeds vers in het geheugen. …   

Jezus werd geboren in een tijd van wanhoop. Palestina maakte toen 

turbulente tijden door. De mensen leefden onder Romeinse 

bezetting en werden onderdrukt. Het keizerrijk was machtig en 

actief en vaak meedogenloos wanneer de bewoners in opstand 

kwamen. Het land was ook een plaats van verwachtingen. Men was 

ervan overtuigd dat God zou ingrijpen in deze wereld en die tot een 

beter oord zou maken. Velen gingen ervan uit dat de Messias elk 

ogenblik kon komen om het volk te verlossen en een oordeel te 

vellen over de vijanden van het volk van God. Hij zou gerechtigheid 

en vrede brengen. De geboorte van Jezus betekende het einde van 

deze periode van verwachting. God bezocht een lijdend volk, in het 

nederige lichaam van Jezus. Gezegend zij de God van Israël, want 

Hij heeft zijn volk bezocht en verlost. Hij heeft een hoorn van heil 

voor ons doen verrijzen in het huis van zijn kind David (Lucas 1: 68-

69).  

Verbazingwekkend (of misschien juist ook niet): de omstandigheden 

rond de geboorte van Jezus waren niet zoveel anders dan vandaag. 

Ook Hij kwam terecht in een tijd waarin een keizerrijk, bezetting, 

checkpoints, ondervraging, corruptie, verschil tussen armen en 

rijken, geweld door het leger, muren van vijandigheid en haat, 

intifada’s, verwoeste steden, vluchtelingen, obsessie met het einde 

der tijden, religieus geweld en dood het dagelijks leven bepaalden.  

Hoe vaak ook bewoners van het land in opstand probeerden te 

komen om vrijheid te herkrijgen, ze werden altijd weer 

onderworpen, het Romeinse keizerrijk was meedogenloos. Het lijkt 

wel alsof het land nooit vrede heeft gekend. De mensen van dit land 

en deze streek hebben door de eeuwen heen voortdurend 

geschreeuwd: Wainak Ya Allah?, letterlijk vertaald: ‘Waar is onze 

God’? 

Het is niet verbazingwekkend dat dat hier is gebeurd en dat het ook 

alleen hier maar kon zijn, dat God ervoor koos mens te worden en 
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deel te worden van onze worsteling en van deze puinhoop. Heb je je 

ooit afgevraagd waarom God ervoor koos om naar Bethlehem te 

komen? In Palestina? In het Midden Oosten? Welnu, als er één 

plaats is die het wanhopig en voortdurend nodig heeft te zien dat 

‘de machtigen van hun troon gestoten worden’ of ‘de hongerigen 

overladen met goede gaven’, zoals Maria zong, dan is het deze 

plaats. Als er ooit een plaats is die het wanhopig en voortdurend 

nodig heeft de woorden van de engel te horen, die ‘vrede op aarde’ 

aankondigt, dan is het deze plaats. Als er ooit een plaats is die 

wanhopig en voortdurend bezoek van God nodig heeft, een bezoek 

van God die liefde, genade en medelijden is, dan is het deze plaats. 

De incarnatie moest wel hier plaats vinden.  

Toen God één werd, was het in de vorm van een baby ‒ het ultieme 

symbool van nieuw leven, schoonheid en eenvoud, maar ook 

symbool van zwakheid, kwetsbaarheid en onschuld. Zo werd God 

mens: in een arm en eenvoudig gezin. ‘Hij heeft oog gehad voor zijn 

nederige dienares’, zei Maria (Lucas 1:48). Christus kwam in een 

gezin dat dakloos was; zij hadden geen slaapplaats. Kort na de 

geboorte werd de familie vluchtelingen,  ze gingen op reis, verlieten 

hun huis om aan een terreuraanslag van de staat (Herodes) te 

ontkomen.  

Kerstfeest herinnert ons er aan dat God naar ons toegekomen is en 

dat Hij bij ons blijft wonen tot op vandaag. Ik denk dat we God zo 

vaak missen omdat we niet verwachten dat de Schepper van de 

wereld woont in nederigheid en armoede. Waarschijnlijk zoeken we 

God op de verkeerde plaatsen … …   

Kerstfeest herinnert ons eraan dat we, om God te vinden, moeten 

zoeken op onverwachte plaatsen. Als je God wilt vinden in onze 

verstoorde en verloederde wereld, zoek God dan in een grot, bij een 

dakloos gezin. Zoek God te midden van vluchtelingen. Zoek God op 

plaatsen waar lijden en verschrikking is, en dood.  Als je God wilt 

vinden, dan zul je hem vinden, vernederd, geslagen en stervend als 

slachtoffer van religieus- en staatsgeweld. Daarom is de boodschap 
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van Kerst voor ons een boodschap van troost, waarvan Jesaja al 

sprak ‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie God’ Waarom? Omdat God 

komt! God heeft ons opgezocht en wij zijn niet achtergelaten zonder 

hoop. We zijn niet wanhopig want Hij komt in een mensenkind dat 

liefde is en liefde bleef uitstralen hoezeer hij ook geslagen en 

verdrukt werd, en leed. Zijn liefde overwon de dood. Het licht van 

zijn liefde omstraalt ons in de donkere nacht, toen en nu, waar wij 

Hem navolgen”.  

Ontleend aan het boek De andere kant van de muur, ‘een Palestijns 

perspectief’  van Munter Isaac uit 2023 

Wiert Sarolea 

Afscheid van Agnes Bedeker als voorzitter van de kerkenraad 

De kerkenraadsvergadering van 4 december j.l. was de laatste die 

door Agnes  zou worden geleid. Een verdrietig moment, omdat haar 

tanende gezondheid haar tot het besluit dwong te stoppen met het 

voorzitterschap en met het lidmaatschap van de kerkenraad. Al lang 

was ze niet meer in staat zondagmorgen de kerkdiensten lijfelijk bij 

te wonen. Maar tot het laatst heeft ze zich ingezet voor onze 

gemeente, eerst jarenlang als enthousiaste cantor, en vanaf 2014 

daarnaast als uitstekende voorzitter van de kerkenraad. Maar voor 

de vergadering op 4 december moest ze zich noodgedwongen 

afmelden. We hadden haar graag uitgezwaaid met een bloem als 

voorproefje van een bloemstuk dat op 5 december werd bezorgd. 

Een delegatie van de kerkenraad zal later persoonlijk van haar 

afscheid nemen. De kerkenraad en de gemeente is haar veel dank 

verschuldigd. Agnes, bedankt!   

 

Een teken van hoop in Israël-Palestina 

Toelichting van Wiert Sarolea: de onderstaande brief is geschreven 

door een aantal joodse docenten en studenten verbonden aan 

Nederlandse universiteiten. Temidden van al het gruwelijke nieuws 

over de aanslag van Hamas in Israël en de daaropvolgende oorlog in 

Gaza vind ik deze brief een hoopvol teken van verbinding zoeken 

tussen Israëlieten en Palestijnen. Wat de briefschrijvers bepleiten 
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als oplossing voor het conflict komt overeen met wat de Lutherse 

Gemeente van Palestijnse christenen in Betlehem voor ogen staat. 

De woordvoeder van de Lutherse gemeente en verbonden aan de 

Geboortekerk aldaar is de predikant, Munther Isaac. Hij was van het 

voorjaar in Rotterdam voor een presentatie van een boek van zijn 

hand getiteld De andere kant van de muur, ‘een Palestijns 

perspectief ’.  Ik heb daar eerder in ons kerkblad ‘de omroeper’ 

verslag van gedaan.  

Joodse academici en studenten: ‘Universiteiten moeten 

stelling nemen tegen Israël’ 

Gaza-oorlog Zolang het onrecht voor de Palestijnen voortduurt, 

moeten universitaire instellingen krachtig stelling nemen tegen 

Israël, schrijft een groep Joodse academici en studenten.  

(overgenomen uit de NRC van 12 november 2023) 

Wij, Joodse medewerkers en studenten aan Nederlandse 

universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten, kunnen niet 

langer stil zijn over Gaza. 

Wij spreken ons met klem uit tegen de vernietigende oorlog die 

Israël voert tegen de ruim twee miljoen Palestijnen in Gaza. De 

hoge aantallen burgerslachtoffers van de Israëlische 

bombardementen, onder wie duizenden kinderen, de volledige 

afsluiting van Gaza van eerste levensbehoeften, de daden en 

uitspraken van Israëlische gezagsdragers rechtvaardigen alle de 

angst onder Palestijnen voor een tweede Nakba: etnische zuivering 

of genocide op de Palestijnse bevolking. Dit nooit meer betekent 

nooit meer voor iedereen. 

Wij voelen het verdriet over de vele burgerslachtoffers bij de 

aanvallen door Hamas op 7 oktober. Juist omdat wij een einde 

willen aan dit soort gruwelijk geweld weigeren wij mee te gaan in de 

logica van wraak die inmiddels aan een veelvoud aan Palestijnse 

burgers het leven heeft gekost. Wij begrijpen dat de huidige 

geweldsuitbarsting niet begon met de acties van 7 oktober, maar 

geworteld is in een lange geschiedenis van kolonisatie, bezetting, 

ongelijke behandeling en institutionele discriminatie gericht tegen de 
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Palestijnse bevolking. Als het beëindigen van de huidige oorlog 

tegen Gaza slechts leidt tot een herstel van de status quo ante, 

betekent dit een voortgang van het geweld dat voor de Palestijnen 

een permanente realiteit is. 

Gedeelde plicht 

Blijvende vrede is alleen mogelijk op basis van rechtvaardigheid. Dit 

betekent in ieder geval erkenning dat mensenrechten en de 

rechtsstaat gelden voor alle inwoners van historisch Palestina. Het 

betekent erkenning van het recht op zelfbeschikking voor de 

Palestijnen, het beëindigen van de blokkade van Gaza en de 

bezetting van de Westelijke Jordaanoever, erkenning van het recht 

op terugkeer voor alle Palestijnse vluchtelingen, en volledige 

gelijkberechtiging tussen Palestijnen en Joden van de Middellandse 

Zee tot de Jordaan. 

Wij beloven ons hier met kracht voor in te zetten, ook na het einde 

van de huidige oorlog. Wij sluiten ons aan bij de oproep vanuit de 

Palestijnse civil society voor het opschorten van elke vorm van 

samenwerking met Israëlische instituties die bijdragen aan de 

instandhouding van de bezetting en de ongelijke behandeling van de 

Palestijnse bevolking. 

Zolang het onrecht voor de Palestijnen voortduurt, eisen wij dat 

onze instellingen hiertegen net zo krachtig stelling nemen als zij 

anderhalf jaar geleden deden bij de Russische inval in Oekraïne. Wij 

keren ons met klem tegen elke uiting van racisme, islamofobie, 

antisemitisme en andere vormen van haatzaaien. Wij halen 

inspiratie uit de vele Joodse stemmen in Israël en daarbuiten die 

principieel stelling nemen voor Palestijnse rechten. Als Joodse 

tegenstanders van de Israëlische acties zijn wij diep verontwaardigd 

over de pogingen om kritiek op de Israëlische staat of inzet voor de 

rechten van de Palestijnen gelijk te stellen aan antisemitisme. Wij 

vragen onze besturen om zich actief in te zetten tegen een klimaat 

van bedreigingen, polarisatie en discriminatie. Maar dit doen, is 

geen vrijbrief voor het censureren van anti-oorlogsstemmen. Een 

veilige leeromgeving is niet in tegenspraak met een duidelijke 
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stellingname tegen oorlog en onrecht. Een dergelijke stellingname 

zien wij als onze gedeelde plicht. 

Alessandra Benedicty-Kokken universitair docent, Amsterdam School for Cultural 

Analysis, Universiteit van Amsterdam Pepijn Brandon hoogleraar Global History, 

Vrije Universiteit Alcide Breaux student, Sandberg Instituut en Gerrit Rietveld 

Academie Jacob Engelberg universitair docent Film, media en cultuur, UvA Sai 

Englert docent, Universiteit Leiden Gabriel Gottlieb student Econometrie, Erasmus 

Universiteit Sophia Haid student Media studies, UvA Jeff Handmaker universitair 

hoofddocent Legal Sociology, ISS, Erasmus Universiteit Levi Hilz student Sociologie, 

Erasmus Universiteit Joost Kircz emeritus professor Elektronisch uitgeven, 

Hogeschool van Amsterdam Naomi Kreitman student, Sandberg Institute Anna 

Mai postdoctoraal onderzoeker, Max Planck Institute for Psycholinguistics  

en nog vele anderen, voor wie hier de ruimte ontbreekt. 

 

Tussen Kerst en Pasen 

Als dit blad verschijnt is het tegen Kerst. Ook al ben je niet kerkelijk 

georiënteerd, dan nog zal dat je niet zijn ontgaan als je door de 

Zutphense binnenstad loopt. Ook in andere plaatsen kerstversiering, 

tot licht gevende 

rendieren voor een slee 

met kerstman aan toe. 

Niettemin is Kerstmis in 

de kerk een betrekkelijk 

jong feest, pas laat in de 

vierde eeuw vond het 

ingang in het Romeinse 

rijk, waar toen het 

Christendom tot  

staatsgodsdienst was 

“verheven”.  Ook wij 

vieren Kerst op 24 en 25 

december in onze kerk.  

Let u op het tijdstip van 

de kerstmiddagviering: 

op 24 december om 

15.00 uur. 
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Voordat het christendom staatsgodsdienst werd, vierde men de 

verschijning van de Messias later, begin januari als Epifanie (dat 

betekent letterlijk: verschijning). Daarbij staat niet in de eerste 

plaats de geboorte van Jezus centraal, maar de komst van de 

Wijzen uit het Oosten, (de drie koningen) op zoek naar de koning 

van de joden, die vergeefs bij Herodes aankloppen en naar 

Bethlehem worden gestuurd. De Messias is geboren voor héél de 

wereld. Machthebbers kunnen eruit leren dat hun macht maar 

relatief is, vergeleken met die van het Kind van Bethlehem. De 

viering van Epifanie is al veel ouder dan die van Kerst, en in Oost-

Europa in de orthodoxe kerk is het nog steeds een veel groter feest 

dan Kerst. 

Op de eerste  zondagen na Epifanie komen verschillende aspecten 

van Jezus leven op aarde aan de orde, bijvoorbeeld zijn doop in de 

Jordaan, zijn optreden op de 

bruiloft van Kana.  

Dan begint de voorbereidingstijd 

voor Pasen al bijna: op woensdag 

14 februari is er in de 

Martinuskerk in Warnsveld een 

Aswoensdagviering, waarin de 

Protestantse Gemeente van 

Warnsveld/Leesten, die van 

Zutphen en de Evangelisch-

Lutherse gemeente Zutphen 

participeren. Zo markeren wij het 

begin van de veertigdagentijd, de 

zeven weken die voorafgaan aan 

Pasen, waarin velen zich 

voorbereiden op het lijden en sterven   Jeroen Bosch:  de Bruiloft te Kana 

van onze Heer, door zich in die tijd bepaalde zaken te ontzeggen. 

Vroeger zei men: vasten, maar er zijn natuurlijk veel meer 

mogelijkheden. Bij alle aandacht voor het lijden mogen we niet 

vergeten dat het tóch Pasen wordt. 

Jan vB 
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Poëzie in het liedboek 

De psalmen en gezangen in het liedboek zijn geschreven om 

gezongen te worden. 

Een strak rijm en ritme helpt daarbij. En natuurlijk geeft de melodie 

die ons op het orgel begeleidt daarbij steun. Het samen zingen in de 

kerkdienst geeft een gevoel van saamhorigheid. 

De opbouw van het liedboek heeft een duidelijke structuur. Van de 

psalmen naar de getijden van de dag en het jaar. Van leven naar 

samenleven in vrede. Steeds met de verhalen uit de bijbel als 

richtlijn. 

Maar tussendoor staan opeens seculiere gedichten van andere 

dichters dan de geliefde Ida Gerhardt, Jan-Willem Schulte Nordholt 

of Huub Oosterhuis, die een blik op het geloof geven vanuit een 

ander perspectief. 

Begin november in de tijd van Allerheiligen en Allerzielen zongen we 

in de kerk lied 728 over “de heiligen ,ons voorgegaan”. Een lied van 

Muus Jacobse. 

Daaronder stond een gedicht van Czeslaw Milosz. 

 

Ontmoeting 

We reden voor het licht werd langs bevroren velden; 

de rode vleugel rees reeds, maar het was nog nacht. 

 

Opeens schoot vlak voor ons een haas voorbij, 

een van ons wees met zijn hand. 

 

Dat was lang geleden. Nu leven ze niet meer, 

de haas, noch hij die naar hem wees. 

 

O mijn liefde, waar zijn ze, waarheen gaan ze, 

de flits van de hand, de lijn van de ren, het doffe geroffel- 

niet uit verdriet vraag ik dit, maar uit verwondering. 
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Czeslaw Milosz (1911-2004) is een Poolse dichter die ik zeer 

bewonder. Binnen het bestek van enkele strofen roept hij een 

wereld op, die ook voor de lezer verhelderend kan zijn. 

De herinnering die in het gedicht  Ontmoeting wordt beschreven, 

raakte mij. Tijdens Allerzielen denken we aan de geliefde 

gestorvenen. We missen hen ook, nadat we al jaren geleden 

afscheid van ze namen. Nu zijn ze alleen dichtbij in de herinnering. 

In het gedicht wordt die opgeroepen bij het rijden door een winters 

landschap. De dichter reed jaren geleden met vrienden ,ook aan het 

einde van de nacht ,langs bevroren velden. Het was vlak voor 

zonsopgang. Een haas schoot voorbij, een vriend wees daarop. Nu is 

de haas dood en ook de vriend. Ze zijn er niet meer. Waar zijn ze 

heengegaan? 

De laatste regel is: “ niet uit verdriet vraag ik dit, maar uit 

verwondering.” 

Verwondering, waarin het woord “wonder” is opgesloten, is het 

woord waardoor het gedicht positief eindigt. Daar is het naartoe 

geschreven, voorbij het woord verdriet. Wat ons gebeurt in het 

leven is niet altijd te verklaren. We moeten het achter ons laten, 

maar de herinnering blijft. 

Een nieuwe dag breekt telkens weer aan, waarin we ons kunnen 

verwonderen over wat we zien in de natuur en meemaken in ons 

leven en waarin we ook onze herinneringen mogen koesteren. 

Milosz weet als geen ander wat het is om het verleden achter zich te 

laten.  

Als zoon uit een welgestelde katholieke familie, geboren in 1911, 

studeerde hij rechten. Hij werkte na zijn studie bij de Poolse radio 

en publiceerde in 1933 zijn eerst dichtbundel. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog verzette hij zich tegen het Nazi bewind. Hij 

accepteerde in 1945 de functie van cultureel attaché van de 

Communistische Republiek Polen, in Parijs en Washington. Hij was 

optimistisch over de communistische leer. Hij trouwde en kreeg 

twee kinderen. Terug in Polen in 1949 schrikt hij van de 

Stalinistische terreur daar. Door zijn kritische houding daarover 

wordt hij als vijand gezien en zijn paspoort wordt afgenomen. Hij 
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weet in 1951 te ontsnappen naar Parijs. Daar schrijft hij The captive 

mind, een aanval op de communistische praktijk. Tenslotte krijgt hij 

samen met zijn vrouw en kinderen in 1960 asiel in Amerika. Hij 

wordt hoogleraar in Berkeley. Hij blijft gedichten schrijven en 

ontvangt de Nobelprijs literatuur in 1980. In de jaren ‘90 keert hij 

terug naar Polen en krijgt opnieuw het staatsburgerschap daar. Hij 

sterft in 2004 in Krakau. Zijn gedichten overleven hem en blijven 

inspireren. 

In de poëzie van Milosz is de beschrijving van de natuur altijd een 

belangrijk onderdeel, de blijheid om wat hij ziet en de verwondering 

daarover. En als Oud Katholiek blijven de rituelen en de symboliek 

van het geloof hem in zijn leven vergezellen. In zijn gedicht Over 

Engelen betreurt hij het bijvoorbeeld, dat ons nu het geloof in 

engelen is afgenomen. Hij ziet soms een engel “in de vroege 

ochtend, als de hemel helder is” of  “in de geur van appels tegen de 

avond, als het licht de boomgaarden betovert.”  Magische 

momenten. 

Hij hoort soms een engelenstem terwijl hij slaapt, die hem een 

opdracht geeft: 

“De dag breekt aan 

 weer een 

 doe wat je kunt.” 

Laten wij ons zeker in deze adventstijd spiegelen aan de 

blijmoedigheid van Milosz. 

Doen wat wij kunnen en zoeken naar lichtheid in ons bestaan samen 

met de mensen om ons heen. 

Lida Stefanski,  6 december 2023 

 

 

 

Terugblik op de gemeentedag 24 september 2023    

Op zondag 24 september hielden we als Lutherse gemeente onze 

traditionele gemeentedag. Eerst een druk bezochte kerkdienst,  
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waarin ds. Sarolea voorging en het Avondmaal werd gevierd. De 

cantorij onder leiding van Arda van Beijeren verleende  

  
 

  Gemeentedag 2023, lunch op de binnenplaats 

medewerking. We dronken gezamenlijk koffie op de gebruikelijke 

wijze. Maar na de koffie werd er een heerlijke lunch  geserveerd, 

met diverse soorten belegde broodjes, krentenbrood en hartige 

kaasstengels. Het weer werkte uitstekend mee: velen gebruikten de 

lunch op de binnenplaats van de kerk, die de vorige dag door de  
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schoonmaakploeg een grote beurt had gekregen en die versierd was 

met kleurige vlaggetjes. 

Na de lunch was er ’s middags een optreden van een bescheiden 

muziekgezelschap, dat klezmermuziek ten gehore bracht. Dat is 

muziek vanuit de  jiddische cultuur, met een geheel eigen karakter. 

Het gezelschap bracht een heel afwisselend programma en elk 

onderdeel werd door één van de leden (helaas heb ik geen namen) 

toegelicht. Zo hoorden we dansmuziek die bij bruiloften te gehore 

wordt gebracht, maar ook heel melancholische geluiden klonken. 

                         
  Gemeentedag 2023, het optreden van de klezmermuziekgroep 

Voor we het wisten was het half vier, tijd om de gemeentedag te 

besluiten. Veel gemeenteleden toonden zich heel tevreden met het 

geboden programma, de lunch en de muziek.        

Een woord van welgemeende dank aan de organisatoren:     

Cathrien van Reeuwijk, Gerrie van Meurs en Wiert Sarolea.  

 

Namens de kerkenraad Jan van Beijeren. 
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Op mijn verzoek heeft ons gemeentelid Maarten van der Wouden    

-  tevens voorzitter van de Lutherse synode – de volgende bijdrage 

voor De Omroeper aangeleverd. Bij mijn weten zijn er geen andere 

gemeenteleden naar het Inspiratiefestival geweest. Ik ben blij dat 

onze gemeente op deze manier toch iets van de sfeer van het 

festival kan meekrijgen. Maarten, hartelijk dank voor je bijdrage en 

het afleveren van de flessenpost. Jan vB.                  

 

Terugblik op het Inspiratiefestival op Terschelling 

Van vrijdag 20 t/m zondag 22 oktober, vond het tweejaarlijkse 

Inspiratiefestival plaats op Terschelling. Een festival, 8 jaar geleden 

begonnen en georganiseerd door de kerken van Terschelling. 

Inmiddels is het uitgegroeid tot een evenement, waar zo´n 1000 

deelnemers op af komen vanuit het gehele land. 

De Lutherse Synode heeft er voor gekozen om dit jaar voor het 

eerst deel te nemen en we waren en voelden ons zeer welkom. Het 

bood de mogelijkheid om met tal van activiteiten de Lutherse 

traditie kenbaar en zichtbaar te maken aan een groter en breed 

publiek. 

Het festival ging van start (in een oosterstorm met windkracht 9 en 

een bijna lege Waddenzee) met zo´n 80 verschillende 

programmaonderdelen. Vanuit de Lutherse traditie waren er 8 

activiteiten, welke twee of meerdere malen werden uitgevoerd. In 

zijn totaliteit hebben zo´n 700 mensen deelgenomen aan „onze“ 

activiteiten – dat is driekwart van alle bezoekers, een geweldig 

resultaat. Bij de Lutherse activiteiten (behalve de Cellosuites) stond 

De Tafel (van de Heer) centraal. 

Wat hebben we gedaan ?  

- In de haven van West-Terschelling :  

o Cooking Grace – met Andreas Wöhle, aan boord van 

het schip “De Toekomst” 
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- In / bij de Westerkerk in West-Terschelling : 

o Cellosuites van Bach, met Thomas de Bres en het 

Theater van de Heelheid (binnen) 

o Flessenpost – 95 flessen met inhoud, geïnspireerd op 

op de stellingen van Luther, opgehangen in 2 rijen als 

welkomstlaan voor de entree van de kerk – overdag 

zichtbaar in alle kleuren, in het donker verlicht. 

o  

o  
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- In de doopsgezinde kerk (die in de drie dagen geheel voor 

ons was gereserveerd) – waren alle activiteiten rondom de 

tafel : avondmaal, eten en drinken, muziek, bezinning, woord 

en sacrament. 

o Thee met noten – gesprekken over liederen uit het 

Liedboek, uitleg en samen zingen onder het genot van 

thee met wat lekkers – door ds. Maarten Diepenbroek 

(ELG Arnhem) en ds. André van der Stoel (ELG 

Amsterdam)  

 

o Tafelgesprekken – met ds. Margo Jonker (ELG Zwolle) 

en Ds. André van der Stoel 

o Drie avondmaalsvieringen en een waterviering, met 

de predikanten André van der Stoel, Hetty Bredero 

(ELG Utrecht), ds. Alida Groeneveld (Almere), en 

organist Bart Lip (Zwolle) en Maarten Diepenbroek 
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o Lecto Divinia – met Margo Jonker 

 

In de afsluitende vieringen op zondag (in 3 „shifts“) met Andreas 

Wöhle in de Westerkerk, met André van der Stoel en Margo Jonker 

in de kerk van Hoorn (midden op het eiland). 

Bij alle activiteiten waren vele Lutheranen die op het eiland waren, 

betrokken. Zij verrichtten heel veel hand- en spandiensten – 

iedereen stak de handen uit de mouwen – het festival hebben we 

echt met elkaar gedraaid en tot een succes gemaakt.  

Ook was er uitgebreid aandacht voor het net uitgebrachte boekje 

„De Eredienst. Een gang door de Lutherse Liturgie“. Iedere bezoeker 

aan activiteiten heeft dit meegekregen. Daarnaast was er bij iedere 

activiteit een beschrijving, waarop ook een inkijkje in de Lutherse 

traditie werd gegeven. 

Al met al kan de Lutherse deelname aan het Inspiratiefestival als 

bijzonder geslaagd beschouwd worden. We hebben velen kennis 

kunnen laten maken met onze traditie, het overgrote deel hiervan 

was blij verrast met deze, vaak eerste, kennismaking met het 

Lutheranisme. 

Alle Lutherse activiteiten waren zo goed als volgeboekt. De meeste 

activiteiten (in de Doopsgezinde kerk) konden ca. 40 – 50 bezoekers 

aan. De cellosuites hadden steeds meer dan 100 bezoekers (in de 

grotere Westerkerk). Bij de start-vieringen en de afsluitende 
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vieringen in de Westerkerk (iedere keer 3x) zat de kerk vol, zo´n 

300 bezoekers per keer. 

Er is (zeer) positief gereageerd op de Lutherse activiteiten. Zowel 

door de festivalgangers zelf, alsook door de gehele festivalleiding / 

organisatie. 

De belangrijkste reden waarom het festival voor de Lutheranen 

geslaagd is : op dit festival heeft de Lutherse traditie in de 

belangstelling gestaan en is gepresenteerd aan een breed kerkelijk 

publiek, uit het hele land. Iedereen op het festival heeft wel iets 

gehoord van, meegemaakt of kennisgemaakt met de Lutherse 

tradities, al dan niet door deelname aan een activiteit. Alleen al om 

deze reden was het zeer waardevol om in te schuiven in het 

Inspiratiefestival dat dit jaar voor de vierde keer plaatsvond. Met 

dank aan de festivalleiding en alle medewerkers – Luthers en niet 

Luthers – die dit hebben mogelijk gemaakt. De intentie is er nu al, 

om over twee jaar, bij het 5e en volgende festival in 2025, weer 

mee te doen. 

Niet alleen allen die hebben meegewerkt en georganiseerd zijn we 

grote dank verschuldigd, ook de subsidiegevers : zij hebben bij 

elkaar 9500 Euro beschikbaar gesteld om het voor de Lutheranen 

mogelijk te maken om mee te doen. 

Het festival is een inspiratie voor iedereen, we kijken nu al uit naar 

de volgende keer ! 

Maarten van der Wouden 

(Maarten bracht vanuit Terschelling 3 stuks “flessenpost” mee voor 

onze gemeente, die sinds begin november in de koffiehoek staan te 

prijken.)  
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Collecteopbrengsten en bloemengroet 

De tweede collecte is steeds voor Kerk en Eredienst 

Datum  1e collecte   doel 2e collecte   bloemengroet 

20 aug        € 34,95  KiA zending    € 31.-  mw. ds. v Zoelen 

27 aug  64,25    KiA jeugdwerk      75,- mw. Bedeker 

  3 sept  27,75    onderhoudsfonds  48,- mw. Petersen 

10 sept  66,05    werelddiaconaat   40,95 fam. Brussel 

17 sept  29,55  diaconie      26,10 mw. ds. Akerboom 

24 sept           111,50  najaarszending     89,15 dhr. Khani 

  1 okt  40,45  voedselbank        35,75 dhr. Hillebrink 

  8 okt  35,20 Israëlzondag      33,75 mw. Nijland 

15 okt  51,75 onderhoudsfonds   39,45 mw. Nell 

22 okt  60,75 hospice Zutphen    50,75 ds. Uytenbogaardt 

29 okt  70,25 project diaconie     34,50 mw. Ketel    

  5 nov  80,- KiA pastoraat      88,25 mw. Blankenzee 

12 nov  62,- Lutherstichting      42,15 dhr. Blokhuis   

19 nov   65,75   opv daklozen Arnh 39,05 fam. Brussel 

26 nov            130,90  hospice Zutphen    87,25 mw. ds. Vos 

  3 dec   37,75 gevangenenpastor. 60,-           dhr. Marijt 

10 dec  45,50  diaconie                 59,75         mw. Bedeker  

 

Nieuws Evangelisch-Lutherse Synode    

Van ds. Andreas Wöhle, president van de Evangelisch-Lutherse 

Synode ontvingen we het volgende bericht: 

 
 

 

Met schrik en afschuw hebben wij in de afgelopen weken gezien 

hoe het oorlogsgeweld in Israël, Gaza en de Palestijnse gebieden – 

na de door Hamas uitgevoerde brutale moordpartij op Joden van 7 

oktober – elke dag weer mensenlevens vernietigt. Wij hebben 

herhaaldelijk ons medeleven uitgedrukt in persoonlijk contact met 

leden van onze zusterkerk ter plekke, de Evangelisch-Lutherse 

Kerk in Jordanië en het Heilige Land (ELCJHL), en met Joodse en 

Palestijnse relaties in de regio en hier in eigen land. Met 

medewerking van de Palestijnse ds. Sally Azar (ELCJHL) hebben wij 

deelgenomen aan een online gebedsmoment van de Raad van 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=770eab4ceb&e=dee4fdecf5
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=770eab4ceb&e=dee4fdecf5
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=cd3135f228&e=dee4fdecf5
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Kerken in Nederland. En in een brief aan het moderamen van de 

Protestantse Kerk hebben wij verzocht om een duidelijkere 

positiebepaling van onze kerk ten aanzien van de toenemende 

openlijke Jodenhaat in onze eigen samenleving, die nu al maakt dat 

Joodse medeburgers zich niet meer veilig weten op onze straten. 

 

Maar hoe voorkomen dat wij worden meegesleurd in de 

wederzijdse schuldtoewijzingen en geschiedvervalsingen, die als 

onderdeel van de ‘voortzetting van de oorlog met mediale 

middelen’ het conflict toenemend verscherpen? 

 

Onze overtuiging blijft: elke dode, gewonde of ontvoerde mens is 

er één teveel! Wanneer de pijn aan alle kanten zo diep en 

existentieel is als in dit conflict, is het ‘oprekenen’ of ‘vergelijken’ 

daarvan niet gepast. Aan beide kanten van het conflict zijn het 

mensen als u en ik, die met hun leven de prijs betalen voor het 

niet-spreken en het niet-zoeken naar vormen van het ‘met-elkaar’. 

Voor hen bidden wij, en zo spreken wij in onze onderlinge 

ontmoetingen met Joden en Palestijnse broeders en zusters. Zo 

proberen wij ook in de eigen samenleving de menselijkheid te 

bewaren. Moge daar zegen op rusten! 

 

Protestantse Lezing 2023 

Op 31 oktober jl., op de dag van de Reformatie, sprak scriba René 

de Reuver de Protestantse Lezing uit in de kapel van de 

dienstenorganisatie van de PKN in Utrecht. De titel van de lezing 

was ‘Omarmd leven’. In de lezing ging ds. de Reuver in op de vraag 

hoe wij vanuit het protestantse DNA kunnen leven in de huidige, 

zoals hij noemde, verbijsterende tijd. Daarbij haalde hij psalm 103 

en psalm104 aan, om te komen tot de kern van ons bestaan, 

dat hij ‘omarmd leven’ noemde. Waar het op aankomt is omarmd 

leven. Niet eenzaam, alleen met je eigen zelfgenoegzame ik, 

opgesloten in jezelf, zonder traditie, transcendentie en toekomst. 

Maar omarmd door de Schepper die ons allen omringt met zijn 
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weldaden (…) Een omarming die inspireert en uitdaagt om je 

armen niet te sluiten en over elkaar te doen, maar ze te openen en 

de handen uit de mouwen te steken. Om als echte protestanten te 

gaan voor omarming.  

De gehele lezing is te vinden op de website van de PKN: 

https://protestantsekerk.nl/verdieping/protestantse-lezing-2023-

omarmd-leven 

  
 

Gezamenlijke leeskring over C.S. Lewis: tijdloze thema’s met 

humor en fictie 

Clives Staples Lewis, beter bekend als C.S. Lewis (1898-1963), 

werd mede door zijn beroemde Narnia-boeken als ‘De Leeuw, de 

Heks en de Kleerkast’ een wereldberoemd schrijver. Daarnaast 

behoort hij echter ook tot de meest invloedrijke theologen van de 

20ste eeuw. Met humor en fictie, verwerkte hij tijdloze theologische 

thema’s in veelgelezen boeken, waarvan sommigen ook werden 

verfilmd. In deze kring lezen we onder begeleiding van ds. Stijn van 

der Woude twee van zijn kleinere boeken, die thematisch veel met 

elkaar te maken hebben. Thema’s waar we het in de kerk niet graag 

over hebben, maar die al wel eeuwenlang meegaan. 

We beginnen met misschien wel zijn mooiste boek: ‘De grote 

scheiding’ (111 pagina’s), dat vertelt over een groep mensen die 

een busreisje maakt vanuit de hel om de hemel te bekijken. Daar 

aangekomen worden ze met zichzelf en elkaar geconfronteerd. Aan 

hen wordt de vraag gesteld: zijn de hemel en de hel ook niet in 

jezelf te vinden? Vervolgens lezen we het boek ‘Het probleem van 

het lijden’ (157 pagina’s), over de moeilijkste vraag die we ons als 

gelovige kunnen stellen: ‘waarom bestaat het kwaad als er een 

goede God is?’ Is daar een antwoord op? Lewis weet je misschien 

wel te overtuigen!  

De bijeenkomsten zijn op woensdagavond van 19:30 tot ongeveer 

21:00 uur in Warnsveld (locatie volgt). De data zijn: 3 januari, 10 

januari, 17 januari, 31 januari, 7 februari en 21 februari. Boeken 

dienen op eigen kosten te worden gekocht (samen € 35,50). 
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Opgave bij ds. Stijn van der Woude via 06-33627057 of 

s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl. Leden van PG Zutphen, Lutherse 

Gemeente Zutphen en alle andere kerkgenootschappen zijn van 

harte welkom! 

Uitnodiging voor Cantorijdag in Woerden 

Voor allen die van zingen houden en voor cantorijen  

17 februari 2024 in Woerden 

In de Lutherse Gemeente van Zwolle en Woerden ervaren wij hoe 

verbindend en krachtig het is om te zingen. En hoe waardevol het is 

als er in de gemeente een cantorij is, die dienstbaar is aan het 

vieren en verkondigen.  

Het is duidelijk dat niet alle (lutherse) gemeenten de menskracht of 

draagkracht hebben om bijvoorbeeld een cantorij te vormen. 

Tegelijkertijd ervaren we ook de kracht van de betrokkenheid van 

lutheranen onderling in Nederland. 

Vanuit Woerden en Zwolle willen we deze punten samenbrengen 

door middel van een energieke dag met mooie liturgische muziek 

ten behoeve van vieringen in de 40-dagentijd. 

Op zaterdag 17 februari 2024 komen we daarom samen voor een 

Lutherse Cantorijdag 

in de lutherse kerk in 

Woerden. Deze dag 

maken cantorijen, 

maar ook ‘losse 

zangers’, kennis met 

elkaar en met het 

repertoire dat 

bruikbaar is in de 40-

dagentijd. 

Naast cantor-

organisten Luuk 

Schuurman (Zwolle) 

en Jeroen de Haan (Woerden) zal ook zangcoach Natascha Morsink 

aanwezig zijn om met de koorleden aan de stem te werken.  

mailto:s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl
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Bij het repertoire wordt rekening gehouden met de diverse niveaus 

en bezettingen van verschillende cantorijen. Aan het einde van de 

dag zal bij iedereen de muziek ‘in het hoofd zitten’. De muziek kan 

in de eigen plaats gebruikt worden door de cantorij of door een 

aantal zangers. 

De dag wordt om 16.30 uur afgesloten met een getijdedienst waar 

de deelnemers medewerking aan verlenen. We hopen op een 

subsidie, waardoor er geen kosten aan de dag verbonden zijn. Er is 

ruimte voor een vrijwillige bijdrage. Voor koffie en thee wordt 

gezorgd en er zal een eenvoudige lunch zijn. 

Ook zangers die niet deel uitmaken van een cantorij, maar wel 

graag mee willen zingen, zijn van harte welkom om zich aan te 

melden.  

Van harte welkom! 

Luuk Schuurman, Jeroen de Haan,  

Margo Jonker en Petra Lip 

Locatie: Lutherse kerk van Woerden 

Adres:  Jan de Bakkerstraat 11 

Mail:  cantorijdag@elkz.nl 

U kunt zich aanmelden 

Via: https://forms.gle/BhYg4Vv4DbDpZhrR9 

 

Programma: 

10.00 koffie     14.30 pauze 

10.15 welkom en aanvang 1e repetitie 14.50 stemvorming door  

11.30 pauze      coach 

11.50 stemvorming door coach  15.30 pauze 

12.30 lunch     15.50 repetitie 

13.15   repetitie     16.30   getijdedienst  

      17.00 afsluiting 

 

Ook vanuit onze gemeente zijn er al enkele aanmeldingen. 

Jan vB 
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Nieuwe directeur Luther Museum Amsterdam  

Per december start Steven van 

Teeseling als directeur van het 

Luther Museum in Amsterdam; 

“één van de mooiste onbekende 

monumenten van Amsterdam”. 

Het Luther Museum is 

gevestigd in het monumentale 

gebouw De Wittenberg aan de 

Nieuwe Keizersgracht en is sinds 

2019 publiek toegankelijk. Het 

fraaie museum werd ooit 

gebouwd als Oude Mannen- en 

Vrouwenhuis en speelde een 

grote rol bij de opvang van 

armen, ouderen en wezen door 

de Evangelisch-Lutherse 

diaconie. Het gebouw zelf – met 

de regenten- en 

regentessekamers en een 

kerkzaal – is het belangrijkste collectiestuk. De collectie bestaat 

verder uit schilderijen van onder meer Ruysdael en Breenbergh, 

zilver, bijzondere boeken en authentieke meubelstukken, maar ook 

uit hedendaagse kunstopdrachten van onder meer Jan Hoek, Nelson 

Carrilho en Daniëlle van Ark. 

Steven van Teeseling (Nijmegen, 1970) is kunsthistoricus en 

bedrijfskundige. Na een periode tentoonstellingen te hebben 

samengesteld, was hij kunstcriticus voor onder meer de Groene 

Amsterdammer en Metropolis M. Hij werkte lange tijd voor het 

landelijke Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst 

en daarna als hoofd communicatie & innovatie van het Mondriaan 

Fonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Daarna was Van 

Teeseling directeur van Stichting Sonsbeek & State of Fashion in 
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Arnhem, dat de Sonsbeek beeldententoonstelling en de Arnhemse 

modebiënnale organiseerde. 

Het Luther Museum is open: donderdag t/m zondag van 

11.00 tot 17.00  

Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam 

Website: www.luthermuseum.nl 

Meer informatie: 020 2142112 of info@luthermuseum.nl 

 

Kerkdiensten in de komende weken 

In de Lutherse kerk beginnen de diensten steeds om 10.15 uur, 

tenzij anders aangegeven. In de Wijngaard en de Walburgiskerk om 

10 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

24 december 4e Advent   paars 

Lutherse kerk  dr. D. Akerboom  voedselbank 

Wijngaard  ds. C. Bochanen 

 

24 december kerstmiddag/avond wit 

Lutherse kerk  (15 u) ds. W. Sarolea  orgelfonds 

Walburgis  (19 u) mw. ds. I. Pijpers – H., kinderkerst 

Walburgis  (23 u) mw. ds. I. Pijpers – H., kerstnachtdienst 
  

25 december Kerstmis   wit 

Lutherse kerk  ds. P. Crom  kinderen in de knel 

Wijngaard  mw. ds. I. Pijpers – H.       

        

31 december 1e zondag na Kerst  wit 

Lutherse kerk  mw. M. Brussel  KiA noodhulp 

Wijngaard  mw. ds. I. Pijpers – H. 

 

  7 januari  Epifanie  wit  

Lutherse kerk  dr. D. Akerboom opvang daklozen Arnhem. 

Wijngaard  mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 

http://www.luthermuseum.nl/
mailto:info@luthermuseum.nl
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14 januari  2e zondag na Epif. groen 

Lutherse kerk  ds. J.H. Uytenbogaardt KiA binnenl diacon. 

Wijngaard  ds. S. Sluis 

 

21 januari  3e zondag na Epif. groen 

Lutherse kerk  mw. M. Brussel onderhoudsfonds  

Wijngaard  ds. S. Meijer 

 

28 januari  Septuagesima groen 

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos,  HA diaconie 

Wijngaard  mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn  HA 

 

4 februari  Sexagesima  groen 

Lutherse kerk  mw. ds. Akerboom-R. KiA werelddiaconaat 

Wijngaard  mw. Ouwehand 

 

11 februari  Quinquagesima groen 

Lutherse kerk  ds. F.A. Wiersma  KiA nooodhulp 

Wijngaard  mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 

 

14 februari  Aswoensdag  paars 

Martinuskerk  Warnsveld  

 

18 februari  Invocavit  paars 

Lutherse kerk  ds. N. Pronk  Kia catechese en educatie 

Wijngaard  mw. ds. E. Diepeveen 

 

25 februari  Reminiscere  paars 

Lutherse kerk  ds. W. Sarolea  HA hospice Zutphen 

Wijngaard  mw. ds. D. van Alphen-Ubbens 

 

3 maart  Oculi   paars 

Lutherse kerk  mw. ds. P. Akerboom-R. KiA voorjaarszending 

Wijngaard  mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 
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10 maart  Laetare  paars 

Lutherse kerk  dr. D. Akerboom paasgroetenactie 

Wijngaard  mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 

 

17 maart  Judica  paars 

Lutherse kerk  mw. ds. D. van Loo KiA missionair werk 

Wijngaard  mw. ds. L. van Prooyen-Schuurman 

 

24 maart  Palmarum  rood/paars 

Lutherse kerk  ds. C. Huisman gevangenenpastoraat 

Wijngaard  dhr. J.W. Hengeveld 

 

28 maart  Witte donderdag wit 

Lutherse kerk 19.30 ds. W. Sarolea, HA project diaconie 

Wijngaard  19.30 mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn HA 

 

29 maart  Goede vrijdag  - 

Lutherse kerk 19.30 mw. ds. L. Vos      - 

Walburgis 19.30 mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 

 

30 maart  Stille zaterdag wit 

Lutherse kerk  20 u  ds. P. Crom   - 

Walburgis     21.30   mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 

 

31 maart  Pasen   wit 

Lutherse kerk  ds. W. Sarolea  HA KiA kinderen in de knel 

Walburgis  mw. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 
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Diensten in de Lebuinuskapel, Hengelo (10.30 u) 

  7 Januari ds. N. Pronk 

  4 februari mw. ds. A. Fuhrmann 

  3 maart ds. F. Wiersma 

24+28+29+31 maart gezamenlijke diensten met OKK Rector             

                                                                              Cortvriendt 

 

 

 

Middagpauzediensten 

Elke donderdag om 12.15 in de lutherse kerk 

Datum   voorganger   organist 

28 december ds. S.A. Meijer   J. van Beijeren 

 4 januari ds. W. Stolte   H. Wormeester 

11 januari dhr. R. de Boer   H. Kloosterboer 

18 januari ds. S.A. Meijer (gebedsweek)  A. Klein Hulze 

25 januari mw. N. Bilder   J. de Ruiter 

  1 februari mw. ds. Pijpers-Hoogendoorn   T. de Mik 

  8 februari ds. C. Bochanen  N. van Vliet 

15 februari dhr. K. Baas   T. van Hoogdalem      

22 februari mw. ds. D van Alphen-Ubbens  A. van Dam 

29 februari ds. P.D. Wolthaus  J. de Ruiter 

  7 maart ds. J. van Houwelingen  H. Wormeester 

14 maart ds. H.R. vd Kamp  H. Kloosterboer 

21 maart dhr. A. Verburg   T. van Hoogdalem 

28 maart ds. S.A. Meijer (witte donderdag) A. Klein Hulze 

  4 april  mw. ds. D. Van Alphen-Ubbens T. de Mik 

11 april  mw. ds. A. Meijer  A. van Dam 

18 april  ds. J. Boer   J. van Beijeren 

25 april  ds. W. Stolte   J. van Beijeren  
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Bankrekening Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen:   

NL18ABNA 048 63 42 522 t.n.v.  

Kerkrentmeester van de ELGZ te Almelo 

 

Bankrekening diaconie Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen: 

NL74ABNA.055.41.58.094  

 

Financiële bijdrage De Omroeper:  

Postgiro NL72INGB 000 092 02 24 t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente te Zutphen 

o.v.v. "voor de Omroeper" 

 

Autodienst: 

Wilt u opgehaald worden om naar de kerk te gaan? Belt u dan uiterlijk een dag  

tevoren naar Jos Petersen (0575-511543). 

 

Kerkrentmeester  

Mw. F.A. van Dijk  

Duivenvoorde 20; 7608 KW Almelo;  tel.: 0546- 825059 

e-mail: f.a.vandijk@utwente.nl  

NL65RABO 012.22.89.986 t.n.v. ELG Enschede 

 

Gegevens preekplaats Hengelo: 

Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40, 7551 BV Hengelo 

 

 

De directe link facebook: https://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-

Zutphen-1774720556083227/ 

 

Website: www.luthersegemeentezutphen.nl. 

Als u de plaatjes van deze Omroeper in kleur wilt zien, moet u onze website 

raadplegen. Daar vindt u de hele Omroeper met kleurplaatjes als PDF-bestand.  

 

 

 

Kopij voor het volgende nummer inleveren:     

uiterlijk zaterdag 9 maart 2024 bij de redactie p/a:  

janvanbeijeren@planet.nl 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-Zutphen-1774720556083227/
https://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-Zutphen-1774720556083227/
mailto:janvanbeijeren@planet.nl
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  Indien onbestelbaar 

 

   Retouradres: 

   Heeckerenlaan 24 

   7203 BC Zutphen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


